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Emaki: vertelplaat voor kamishibai

+

Thema's rond complexe emoties

De Kamishibai is een verteltheaterkastje waarin je A3 prenten kan 
schuiven. Kamishibai is onderdeel van een eeuwenoude 
verteltraditie die tijdens de twaalfde eeuw ontstond in 

Boeddhistische tempels in Japan. Monniken gebruikten er 
beeldrollen of emaki om verhalen door te geven aan een 

overwegend ongeletterd publiek. Later trokken vertellers rond per 
fiets. Op die fiets werd de Kamishibai gemonteerd. (1) 

Momenteel kent de Kamishibai een echte revival.  Het is een mooi 
en handig instrument om kinderen in contact te brengen met de 
kracht en magie van verhalen en tekeningen. Bovendien kan een 

grote groep kinderen er tegelijk van genieten. (2) 
Je kan dit verteltheater gebruiken in de klas, in een speelhoek, in 

de logopediepraktijk... Kinderen kunnen ook zelf een verhaal 
naspelen met poppetjes of zelf tekeningen maken en een 

kamishibai-vertelling organiseren. 
Bekijk zeker de downloadlink voor meer inspiratie!  

Over de basisemoties blij, boos, bang en verdrietig bestaan er al heel 
wat leuke boeken en is er een ruime keuze aan mooi materiaal. 
Kleuters zijn ook al vaak vetrouwd met deze gevoelens (3). Over 

complexere emotionele thema's als verlegenheid, jaloezie, 
perfectionisme of ongeduld ontbreekt het vaak aan boeken of 

prenten op het niveau van kleuters. Toch komen deze thema's en 
gevoelens in het dagelijks leven van kleuters zeker voor. 

Wij willen materiaal rond deze thema's voorzien voor iedereen die 
met kleuters en jonge kinderen werkt. 

. We kiezen voor herkenbare situaties uit het dagelijks leven van veel 
kinderen. We onderbouwen onze doelen en inhoud met  

literatuur en verwijzen in deze handleiding naar de bijhorende 
artikels en boeken. De volledige bronnenlijst   

vind je op de laatste pagina! 
 
 
 
 


